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VOORBEREIDING 
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 

Terwijl de tafelkaarsen worden aangestoken zingen we daarbij lied 285: 1 en 2 

1: Het licht is ons voorgegaan 

en straalt als een lopend vuur. 

Het wijst ons de weg hoe wij 

in vrede kunnen gaan. 

2: Dit licht is voor ons de zon! 

Het zegt hoe de goede God 

het donker van onze nacht 

met liefde overwon. 
 

Bemoediging en drempelgebed 

o: Onze hulp is de Naam van de Heer 

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

o: Laten wij bidden:  ……………….. door Jezus Christus onze Heer. 

g: AMEN. 
 

Aanvangslied (staande) 84a: 1, 3 zangers en 2, 4, 5 allen 

1: Wat hou ik van uw huis, 

Heer van de hemelse legers. 

Ik kan zo sterk verlangen naar 

de binnenpleinen van de Heer. 

Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 

zo’n blijvende schreeuw om de levende God. 

2: Een vogel is er thuis, 

Heer van de hemelse legers. 

Een zwaluw voedt haar jongen op 

bij U onder de pannen, God. 

Wonen bij U is een zegen, 

zo’n blijvende kans om te zingen voor U. 
 

3: Gelukkig wie naar U 

vol van verlangen op weg zijn, 

zelfs in het dorre bomendal 

zien zij een bron en regenval, 

gaan zij van zegen tot zegen, 

naar God die verschijnt in zijn heilige stad. 
 

4: Ach hoor en kijk naar mij, 

Heer van de hemelse legers. 

Ja liever één dag dicht bij U. 

dan duizend dagen zonder U. 

Liever bij U aan de drempel 

dan binnen te zijn in een duistere tent. 
 

5: De Heer beveiligt ons, 

eer en geluk zal Hij geven, 

Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 

aan mensen, eerlijk onderweg. 

Heer van de hemelse legers, 

gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.  

Wat hou ik van uw huis. 
 

Groet: 

vg: De Heer zij met u. 

g: Ook met u zij de Heer  (gemeente gaat zitten) 
 

Kyriegebed  
 

Gloria: Een toekomst van hoop, Sela. Zangers, gemeente zingt bij de verzen 2, 3, 4 mee 

1: In de nacht van strijd en zorgen  

kijken wij naar U omhoog, 

biddend om een nieuwe morgen,  

om een toekomst vol van hoop. 

2: Ook al zijn er duizend vragen,     

al begrijpen wij U niet,              

U blijft ons met liefde dragen,  

U die alles overziet.   
 

Refr: 

U geeft een toekomst vol van hoop;  

dat heeft U aan ons beloofd.                        

Niemand anders, U alleen,  

leidt ons door dit leven heen.  



3: U heeft ons geluk voor ogen.  

Jezus heeft het ons gebracht.  

Mens, als wij, voor ons gebroken 

in de allerzwartste nacht.                   

Refr: 
 

4: U bent God, de Allerhoogste, 

God van onbegrensde macht. 

Wij geloven en wij hopen 

op het einde van de nacht. 

Refr: 

 

Gebed bij de opening van het woord 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Aandacht voor de kinderen 
 

Lied ‘Hoop’ van Ivo de Wijs en Louis van Dijk, door Rebecca en Tamar 
 

Schriftlezing Oude Testament: 1 Koningen 16, 19-21 & Psalm 16 
 

Lied 605: 1 – 5 

1: De toekomst is al gaande, 

lokt ondanks tegenstand 

ons weg uit het bestaande 

naar eens te vinden land. 

2: De toekomst is al gaande, 

schept doorgang door de vloed, 

dwars door het ongebaande 

een pad dat voortgaan doet. 
 

3: De toekomst is al gaande, 

een bron in de woestijn 

zingt tegen het vergaan in: 

de dood zal niet meer zijn. 

4: De toekomst is al gaande, 

verborgen en gezien, 

een stem die te verstaan is, 

een God die draagt en dient. 
 

5: De toekomst houdt ons gaande, 

voert ondanks tegenstand 

ons uit het doods bestaande 

naar nieuw, bewoonbaar land. 
 

Schriftlezing Nieuwe Testament: Lucas 9, 51-62 
 

Lied 807: 1 Zangers, 2, 5 en  6 Allen 

1: 

Een mens te zijn op aarde, 

is eens voorgoed geboren zijn, 

is levenslang geboortepijn. 

Een mens te zijn op aarde 

is leven van de wind. 

2: De bomen hebben wortels 

de bomen mogen stevig staan 

maar mensen moeten verder gaan. 

De bomen hebben wortels 

maar mensen gaan voorbij. 
 

5: Een mens te zijn op aarde 

is pijnlijk begenadigd zijn 

en zoeken, nooit verzadigd zijn, 

is rusten in de aarde 

als alles is volbracht. 

6: Hoe zullen wij volbrengen 

wat door de eeuwen duren moet; 

een mens te zijn die sterven moet? 

Wij branden van verlangen 

tot alles is voltooid.
 

Gedicht over Hoop 
 

Verkondiging  
 

Lied ‘Pelgrims van Hoop’ door de zangers.  1e refr en 1, 2 en 3 Zangers, rest refreinen Allen 
 

Refr:Vlam van liefde, hoop die ons doet leven,  

hoor ons lied, een lofzang uit ons hart.  

Gij, de bron van vred'en eeuwig leven,  

laat ons veilig voortgaan aan uw hand.  
 

 

1: Alle landen, volkeren en talen  

die in nacht en duisternis verdwalen,  

zien een licht: uw Woord komt hen bezoeken.  

Wie gebroken is, mag uw Zoon ontmoeten.  

Refr: 
 

 



 

2. Goede God, geduldig, vol erbarmen,  

toon uw trouw aan kleinen en aan armen.  

Bron van hoop, Gij schept een nieuwe aarde.  

Zend uw Adem, God, laat ons niet verharden.  

Refr: 

3. Onze ogen zien de nieuwe morgen.  

Gij komt nader, houdt U niet verborgen,  

zendt ons uit: 'Verkondigt allerwegen:  

Ik ben God-met-u. Ga, ontvang mijn zegen!' 

Refr: 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Hoop binnen handbereik – werkvorm met briefjes.  

We zingen Lied 598 ‘Als alles duister is’.  

Als alles duister is, 

ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 

vuur dat nooit meer dooft 
 

Dankzegging, voorbeden, stilgebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader 
 

Mededelingen en collecten 

1e Moldavië, kwetsbare mensen, 2e Kerkenwerk 
 

Slotlied 1000: 1, 2 en 3 *We zingen dit lied staande. 

1: Wij zagen hoe het spoor van God 

sporen van mensen kruiste. 

Wij zagen licht, een vuur laait op, 

feest voor armen in het duister. 

Refrein: Komt Hij terug op onze weg, 

keert Hij verharde harten? 

Wanneer komt Hij met licht en lef, 

zaaigoed in onze handen? 

2: Wij zagen mensen teer en fier, 

bloeien in steenwoestijnen. 

Wij zagen hoe de schepping nieuw 

gloort in vrede zonder einde. 

Refrein: Komt Hij terug op onze weg, 

keert Hij verharde harten? 

Wanneer komt Hij met licht en lef, 

zaaigoed in onze handen? 
 

3: Wij zagen lammen op het feest, 

dansend en opgetogen. 

Wij zagen hoe de hoop weer leeft 

in de uitgedoofde ogen. 

Refrein: Komt Hij terug op onze weg, 

keert Hij verharde harten? 

Wanneer komt Hij met licht en lef, 

zaaigoed in onze handen? 
 

Wegzending en zegen (gezongen amen)                                      
 

Het licht voor ons uit…. 
 

Muziek 


